
De o is veel te dromerig

de u is meestal oud
de i doet altijd zielig
en de ij die laat me koud

maar lang leve de a en e

van helden en gevaren
van draken en van gekken

en patat en halve garen

Het gedicht ‘De bende van a en e’ van Kasper Peters werd in 2020 bekroond met een Poëziester door de kinderen van de tweede graad lager onderwijs.  
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De bende van a en e

de bende van de a en e

van vet en lekker smakken

van warm en zee en zand

en samen taarten bakken.

De o van dom, de u van duf

de i van pil, de ij van pijn

wat was de taal een sukkel

als er geen a of e zou zijn.


