
PRIKKELS

Dagen van Spotify, dagen
van licht dat swipet,

van vriendschapsverzoeken, dagen

dat ik moet weten hoe iedereen
heet op al hun locaties.

Zoek mij in weiden en bossen.
Op een landweg.

‘Uitgezonderd aangelanden.’

Ik wil de slak zijn die haar huis draagt
en niet weet dat ze thuis is.

Tekst: Paul Demets

Uit De aangelanden
Paul Demets | PoëzieCentrum 2020

Het gedicht ‘Prikkels’ van Paul Demets werd in 2021 
bekroond met een Poëziester door de leerlingen van de 
tweede graad secundair onderwijs. De Poëziesterren zijn 
een initiatief van Poëziecentrum en CANON Cultuurcel. ONTWERP: mistermelvin.com   VU: Carl De Strycker, Poëziecentrum vzw, Vrijdagmarkt 36, 9000 Gent.


