
Het is vandaag heel officieel
de dag van gele dingen.

het startsignaal was

gisteren op het jeugdjournaal.

met schuiftrompetten, vlindernetten,

zonnebloem en bijgezoem.

Trompetvissen, natuurlijk narcissen,

veel jonge eendjes, een kanariepiet.

De volle maan, een gele appel,

een banaan en brood met omelet

Ik wil vanavond friet

met mayonaise en kroket.

Uit Waar ik ben   

diet groothuis   

 de eenhoorn

 Gele dingendag


